Lezen
Romeinen 8:31-39

Van het meerdere tot het mindere



Als God voor ons is,
wie zal tegen ons zijn?

Drie stellingen:

1. Hoe zal Hij die zelfs...

2. God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt?

3. Jezus pleit voor ons
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Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon
hiet gespaard maar voor ons allen
overgegeven heeft, ons ook met
Hem niet alle dingen schenken?
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