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NOOIT GEZIEN
EN TOCH HERKEND!

JOH.1:14-18

EN HET WOORD IS VLEES GEWORDEN EN HEEFT ONDER ONS
GEWOOND, EN WIJ HEBBEN ZIJN HEERLIJKHEID GEZIEN, EEN
HEERLIJKHEID ALS VAN DE ENIGGEBORENE VAN DE VADER, VOL VAN
GENADE EN WAARHEID.

JOHANNES GETUIGT VAN HEM EN HEEFT GEROEPEN HIJ WAS HET
VAN WIE IK ZEI: HIJ DIE NA MIJ KOMT, IS VOOR MIJ GEWORDEN,
WANT HIJ WAS ER EERDER DAN IK.

EN UIT ZIJN VOLHEID HEBBEN WIJ ALLEN ONTVANGEN, EN WEL
GENADE OP GENADE.

WANT DE WET IS DOOR MOZES GEGEVEN, DE GENADE EN DE
WAARHEID ZIJN ER DOOR JEZUS CHRISTUS GEKOMEN.

NIEMAND HEEFT OOIT GOD GEZIEN; DE ENIGGEBOREN ZOON, DIE IN
DE SCHOOQOT VAN DE VADER IS, DIE HEEFT HEM ONS VERKLAARD.
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OVER DE EEUWIGHEID VAN GOD:
"HET VERSTAND KIJKT TERUG IN DE
TIJD TOTDAT DE SCHEMER VAN HET
VERLEDEN VERDWIJNT, DAN KEERT HET
TERUG EN KIJKT IN DE TOEKOMST TOT-
DAT GEDACHTE EN VERBEELDING IN
ELKAAR STORTEN VAN UITPUTTING; EN
GOD IS AAN BEIDE PUNTEN, ZOWEL
HET EEN ALS HET ANDER™.

JEZUS CHRISTUS IS HET BEELD VAN DE
ONZICHTBARE GOD SCHRIJFT PAULUS
AAN DE CHRISTENEN IN COLOSSE

(COL.1:15)
EN IN DE BRIEF AAN DE HEBREEEN
STAAT DAT JEZUS DE AFSTRALING VAN
GODS HEERLIJKHEID IS. (HEBR.1:3)
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JEZUS ZEI: DE ZOON KAN NIETS VAN
ZICHZELF DOEN, ALS HIJ DAT DE VADER

NIET ZIET DOEN, WANT AL WAT DEZE DOET,

DAT DOET OOK DE ZOON OP DEZELFDE
WIJZE (JOH.5:19).

WANT IK HEB NIET UIT MIJZELF GESPROKEN,

MAAR DE VADER, DIE MIJ GEZONDEN
HEEFT, HIJZELF HEEFT MIJ EEN GEBOD
GEGEVEN WAT IK ZEGGEN EN WAT IK
SPREKEN MOET. (JOH.12:49)

JEZUS ZEI:

WIE MIJ GEZIEN HEEFT,
HEEFT DE VADER GEZIEN!
(JOH.14:9 )
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JEZUS CHRISTUS IS DE ENIGE, AAN WIE WIJ
KUNNEN ZIEN HOE GOD IS.

DE ENIGE, DIE ONS VOLKOMEN DOORZIET
EN TOCH LIEFHEEFT.

DE ENIGE, BIJ WIE EEN MENS DE SCHULD
VAN ZIJN LEVEN KWIJTRAKEN KAN.

DE ENIGE, DIE EEN VOLKOMEN NIEUW
LEVEN MOGELIJK MAAKT.

DE ENIGE, DIE AAN ONS LEVEN ZIN GEEFT.
DE ENIGE, DIE ONS VOLLE VERTROUWEN
VERDIENT.*




